
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doe je mee ? 
Vrijdag 31 januari: 16u -17u30 
Buurtdrink in het Welzijnshuis, gratis koffie en 
pannenkoek. Zien we elkaar daar? 

PELGRIMS VAN HOOP in Sint-Niklaas: 
 
• Zaterdag 01/02: 14u30: tocht van hoop, 
met getuigenissen, start aan de dekenij,  
Philippus Neridreef 3. 
Tijdens deze wandeling willen we sprankeltjes 
hoop zichtbaar maken.  
We bezoeken onder meer Sint-Lucia  
en de Variant en horen daar een getuigenis. 
De wandeling eindigt iets voor 17 uur in de 
Nicolaaskerk.  
Aansluiten voor de eucharistieviering kan. 
• Donderdag 27/02: film The Way,                       
   H. Familiekerk 
• Zaterdag 01/03: Taizéviering 
• Donderdag 20/03: Getuigenis over haar  
pelgrimstocht naar Compostela  
door Anneleen De Beule. 
 
Alles is gratis, enkel doorgeven dat je komt  
om een idee te hebben van het aantal: 
tom.vercauteren77@skynet.be 

Lied 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
  
O Gij, glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid  
In Jezus is het Woord in vervulling gegaan.   
Tot Hem bidden we om nabijheid:  
 
Heer, in U wordt het Woord van het Verbond  
tot klare mensentaal.  
Mogen wij het horen en er naar leven…  
Heer ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons 
 
Christus, door U groeien wij uit  
tot een gemeenschap,   
waarin iedere mens van waarde is.  
Laat ons mild zijn voor elkaar… 
Christus ontferm U over ons 
Christus ontferm U over ons 

viering 
Zondag 26 januari2025 

3e zondag C-jaar 
 

GEZALFD EN 
GEZONDEN 



Heer, in U komt ons bestaan tot vervulling. 
Mogen wij ons inzetten voor uw rijk… 
Heer ontferm U over ons 
Heer ontferm U over ons 
 
Lofprijzing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed  
God van alle leven,  
uw woord bevrijdt, schenkt vreugde  
en is met recht een blijde boodschap.  
Maak ons stil genoeg  
om dat woord van U hier te horen  
en het steeds beter te leren verstaan.  
Richt onze aandacht op Jezus van Nazaret,  
die uw woord heeft gehoord,  
uw wil heeft volbracht  
en nu leeft bij U in eeuwigheid.  
 
Inleiding op de lezingen 
Zowel in de eerste lezing als in het evangelie  
wordt een boekrol geopend en voorgelezen.  
De priester Ezra leest de Thora voor  
aan het verzamelde volk. 
In de synagoge van Nazaret  
leest Jezus voor uit de profeet Jesaja.  
 
Eerste lezing    
 
Nehemia, 8, 2-4a. 5-6. 8-10 
 
Orgel 
 
Moment voor de kinderen 
 
Evangelie    
Lucas 4, 14-21   

Slotlied 

 
 

 
Zending en zegen 
 

Kom naar onze uitgebreide EHBO en  
AED-cursus gegeven door een gespecialiseerde  
instructeur Ulrich Smet 
en leer essentiële vaardigheden  
die je kunt toepassen in noodsituaties. 
 
De cursus vindt plaats in feestzaal Ons Huis. 
op maandag 27 januari om 13.30u tot 16u  
of donderdag 30 januari om 19.30u tot 22u. 
 
De kostprijs is 5 euro  
 
Groeten 
Femma Tereken 



Vredeswens   
Heer God, wij bidden Je, 
schenk ons Jouw vrede. 
Laat ze blijvend groeien in ons hart 
en geeft ons de kracht om die vrede 
in Jouw naam door te geven aan anderen. 
Ik wens ieder van jullie  
de vrede van de Heer toe en 
nodig iedereen uit elkaar  
een teken van vrede te geven. 
 
Inleiding op de communie 
 
Communie 
 
Hoopvol op weg 

 
Slotgebed 
God van alle leven,  
uw woord hier gesproken  
heeft ons goed gedaan, gesterkt en bemoedigd.  
Moge het vruchtbaar blijken  
in ons leven van alledag  
en zijn uitwerking hebben  
op heel ons doen en laten.  
Dat wij goed nieuws zijn voor de armen,  
licht voor de blinden,  
bevrijding voor hen die verdrukt worden,  
zoals Jezus dat was. Amen 
 
Mededelingen 
 
 

Je mag er zijn, dat weet je toch, 
Of zei ik het te weinig? 
Je mag er zijn, dat merk je toch, 
Of toonde ik het te weinig? 
Je mag er zijn, dat voel je toch, 
Aan heel veel kleine dingen. 
Je mag er zijn zoals je bent, 
Zo mag je zijn, je hoeft niet méér, 
Niet groter, niet beter en niet anders te zijn. 
Je mag er zijn op je eigen manier, 
Met je eigen mogelijkheden  
of onmogelijkheden, 
Je mag er zijn, je mag helemaal jezelf zijn. 
JE MAG SCHITTEREN OP JE EIGEN MANIER!  

 

Acclamatie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homilie 
 
 
 
 
 
Voorbeden  
Dat het ons nooit mag ontbreken  
aan verhalen die richting wijzen,  
aan woorden die opbeuren;  
dat wij Gods woord lezen, herlezen  
en er steeds opnieuw kracht  
en bemoediging in vinden…  
Laat ons bidden. 

 
Dat het ons nooit mag ontbreken  
aan openheid en bereidheid tot luisteren; 
ook naar andere christenen, 
dat Gods woord steeds meer mensen  
mag raken, verrijken en verlichten…  
Laat ons bidden. 
Dat ons bidden… 
 
Dat het ons nooit mag ontbreken 
aan vertrouwen in de toekomst,  
aan gevoelens van saamhorigheid  
en aan geloof in elkaar;  
dat wij zelf goed nieuws zijn voor de armen,  
licht voor de blinden,  
bevrijding voor de verdrukten…  
Laat ons bidden. 
Dat ons bidden… 
 
 



Dat het ons nooit mag ontbreken  
aan zin om met elkaar te vieren;  
dat wij brekend en delend doen  
wat ondenkbaar lijkt,  
vooruit lopen op wat nog niet is,  
Gods toekomst naderbij brengen. 
Laat ons bidden. 
Dat ons bidden… 
 
Bidden we voor onze geloofsgemeenschap  
Dat we blij zijn met wie blij is 
en mee treuren met hen die verdriet hebben. 
We denken aan onze zieken en  
bidden voor hen van wie we afscheid  
moesten nemen (…). 
Laat ons bidden. 
Dat ons bidden… 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God, 
grond van alle bestaan, 
die ons het leven ten volle gunt. 
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis. 
  
Ik geloof dat Jezus  
een mens was naar Gods hart. 
Hij riep ons op  
Gods droom te helpen waarmaken. 
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst. 
Voor ons allen betekent Hij verlossing. 
  
Ik geloof in de heilige Geest 
die ons helpt onderscheiden wat goed is. 
Hij is het die ons de waarde van het anders-zijn 
van de ander helpt ontdekken.  
  
Ik geloof in de Kerk, 
een mensengemeenschap 
die Gods droom begrijpt 
en er probeert naar te leven 
om zo mee te bouwen aan een betere toekomst. 
  
Ik geloof dat de weg van Jezus 
een weg is die leidt naar het leven 
over de dood heen. Amen. 
 
Offerande 
Wil je onze geloofsgemeenschap steunen?  
De misdienaars komen graag  
rond voor je bijdrage.  
Het kan ook via je bankapp.  
Dank je wel! 
 
 
 

Gebed bij brood en leven 
Goede God, 
die profeten opwekt,  
om uw Woord te spreken; 
die een volk roept, 
om uw Woord gestalte te geven; 
U spreekt ook tot ons,  
in alles wat wij van U ontvangen, 
in al wat U ons in handen hebt gelegd, 
in al wat leeft in ons hart. 
U spreekt tot ons in medemensen 
die naast ons gaan, 
die ons liefhebben 
die aan onze zorg zijn toevertrouwd. 
U spreekt tot ons 
door uw Zoon Jezus Christus. 
 
Moge uw Woord ons waakzaam houden, 
dat het in ons werkt, 
dat het in ons tot daad wordt. 
Uw Woord laat ons zien wie we zijn 
en wat ons te doen staat. 
Bemoedig ons, God, 
dat we durven doen 
wat ons hart ons ingeeft; 
dat we durven spreken, 
wat dient tot opbouw van uw Rijk; 
dat we de onzekerheid overwinnen, 
omdat U met ons bent. 
 
U bent ons het meest nabij gekomen 
in uw Zoon Jezus Christus. 
Hij nodigt ons uit  
de weg ten leven te gaan. 
Hij is ons voorgegaan op de weg 
die door de dood heen  
leidde naar zijn Verrijzenis. 
Zoals brood gedeeld wordt onder mensen, 
zo is Hij in dit heilig brood  
onder ons aanwezig. 
 
Moge het ons kracht geven  
om zijn weg te gaan. 
Moge zijn geest ons bezielen, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Mogen wij Zijn woorden spreken 
die ook ons zijn doorgegeven. 
 

Onze Vader 


